Daar sta je dan...in de FLAIR!

Naast dit nieuwe blog ook een nieuwe foto. Afgelopen week stond ik namelijk, met dochter
Noor en mijn boekje ‘Tenzin viert feest’ in de Flair. In de rubriek “Zij heeft flair’. Na het lezen
van de oproep op de website van Flair, stuurde ik een e-mail om mezelf op te geven.
Kennelijk spatte mijn enthousiasme, gedrevenheid en passie voor het project van het scherm
want op de redactie besloten zij al snel “zij heeft wel flair”. En dus volgde een telefonisch
interview waatrin ik alles nog eens toelichtte en natuurlijk veel te lang uitweidde over hoe en
waarom. Een paar weken later werd ik gebeld door een fotograaf die bovendien bijpassende
foto’s wilde maken. Een heuse fotoshoot dus bij ons thuis.

Omdat het hier gaat om een kinderboek planden we de afspraak in na schooltijd, zodat in
ieder geval mijn dochter en belangrijkste criticus van het boek aanwezig kon zijn. Wat volgde
was een heerlijk ontspannen gesprek waarbij fotograaf Cyriel Cremers op de juiste
momenten met zijn camera klikte. De uitkomst waren prachtige foto’s van Noor en mij, alsof
we echte modellen waren.

En nu, deze week dus stonden we dan in de Flair, heel erg gaaf! Welk groot, landelijk
magazine volgt?

Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen, neem contact op met mij:
monigue @antropomo.nl

Ik ben ook te volgen op twitter onder @antropomo


mailto:monique@antropomo.nl

